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MAXIMILIAAN

OESTEN we de XV°* eeuw voor je
ogen laten afrollen als een teken-
film, dan zou je een optocht zien van een
lange rij personages die zich grondleg-
gers van een monarchie noemden : Phi-
lips de Goede voor de Nederlanden,
Belgie en Holland, Lodewijk XI voor
Frankrijk, Hendrik VII, Tudor, voor
Engeland, Ferdinand en Isabella voor
Spanje en Maximiliaan die trachtte de
eenheid van Duitsland tot stand te bren-

gell...

M

1. - A.E.I.O.U.
VAN 1440 regeerde
- Frederik III, een
Habsburger van Qos-
tenrijk, over het Hei-
lige Roomse Rijk der
Duitse Natie en dit
gedurende 53 jaar. Hij
was zo arm als job
en niemand gehoor-
zaamde hem. Het enige
grondgebied waarover
hij werkelijk regeerde
en het enige dat hem
frouwens interesseerde
was Oostenrijk. Hij
ging er fier op en op
zijn meubels, boeken
en vaatwerk liet hij
graveren A.E.1.O.U. of
« Austrice Est Impe-
rari Orbi Universo »,
« Qostenrijk moet over
heel de wereld heer-
sen ». Dat was uiterst
gek ! Maar, het meest
gekke van de zaak

- was dat die spreuk

bewaarheid werd.

- DE BLONDE PRINS

2.
DE arme Frederik IIl had een zoon, aartshertog Maximiliaan

van Oostenrijk. Hij was een slanke, mooie jongeman met
gouden haar, arm aan geld maar rijk aan dromen. Een echte
prins, geboren om een rijke en ongelukkige koningsdochter
te ontmoeten. En zo %eSChiedde het inderdaad. De prins kreeg
zijn koningsdochter. Hij zou haar vijanden bekampen.
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3. - MARIA
IN 1477 woonde er te
Gent een zeer rijke
en treurige prinses.
Zi) heette Maria, was
negentien jaar en haar
vader, Karel de Stoute,
was gesneuveld voor
Nancy. Ze werd be-
dreigd door Lodewijk XI
en verraden door som-
mige van haar eigen
onderdanen. De 20-
jarige Maximiliaan gat
gehoor aan haar wenk
en kwam toegesneld.

De Gentenaars ont-
haalden hem met de
kreet : «Prins, redt
ons ! ». Ze moesten hun
mooie en edele prins
echter eerst wat geld
toestoppen, want rijk
was hij niet! Maximi-
liaan huwde Maria van
Bourgondié. Ze waren
zeer gelukkig en had-
den twee mooie kinde-
ren.

'4- - I'IELAAS.--

MOOIE liedjes duren nooit lang. Maria van Bourgondie viel

van haar paard en stierf in 1482. Maximiliaan was ontroost-
baar. Na de dood van zijn vader werd hij keizer van het
Duitse Rijk. Hij hertrouwde met Bianca Siorza, dochter van de
hertog van Milaan; zo kontroleerde hij ook een stuk van Italié.

5. - EN HET KEIZERRIJK ?

HII deed zijn uiterste best om het rijk te reorganiseren. In
1495 kondigde Maximiliaan de « openbare en voortdurende

vrede » af, stichtte een hoger gerechishof voor de vrede en

verdeelde Duitsland eerst in tien, daarna in veertien gouwen

om het bestuur er van te vergemakkelijken. Hij was volgens

de historici de laatste ridder’op de troon.

(Wordt voortgezet.)



